
 
 

 

Kerknieuws Made en Drimmelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 6, mei 2023  



 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 7 mei 

10.00 uur: ds. M. Bogaard uit Dordrecht 

Dienst in Made. 

 

Zondag 14 mei 

10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Den Hout 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen. 

 

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag 

Geen dienst. 

 

Zondag 21 mei 

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries 

Deurcollecte: onderhoud orgel 

Dienst in Drimmelen. 

 

Zondag 28 mei 

10.00 uur: hr. Heeko Kuipers uit Rotterdam 

Dienst in Made. 

 

Zondag 4 juni 

10.00 uur: liturgiecommissie 

Dienst in Drimmelen 

 

De diaconale collecten in mei zijn bestemd voor Stichting Leergeld. 

 

Agenda 
 

Donderdag 25 mei: 09.00 uur, werkochtend kerkhof Oud Drimmelen. 

 

Meeleven 
 

Arjan Snoek verblijft nog in het ziekenhuis in Breda. We leven met hem 

mee, nu het herstel toch allemaal langer duurt dan gehoopt.  

  



 
 

Kerkelijke zaken  
 

De maand mei staat in het teken van verschillende (kerkelijke) gedenk- 

en feestdagen. In de Brunch + viering hebben we samen met Anton 

Braat nagedacht over vrijheid en vrede en de waarde van herdenken. 4 

en 5 mei mogen we herdenken en vieren. We herdenken de slachtoffers 

van de 2e Wereldoorlog en vieren dat we in vrijheid mogen leven. 

Vrijheid, het is een groot goed, het lijkt bijna vanzelfsprekend, maar we 

weten dat dat het niet is. We zien en horen de verhalen hoe het anders 

gaat in landen dichtbij en verder weg.  

Herdenken en vrijheid zijn ook bijbels waarden. Het is God die de mens 

in vrijheid heeft gezet. Wij worden er steeds weer aan herinnerd dat God 

ons bevrijd heeft en ons lief heeft. Deze maand mogen we op 

verschillende manier herdenken, vieren dat wij door God als bevrijdde 

mensen mogen leven. Herdenkt, gedenkt en vier je met ons mee? 

 

Donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. Deze dag hebben we zelf geen 

kerkdienst, u bent van harte welkom in Hooge Zwaluwe. De kerkdienst 

begint om 9.30 uur en ik zal daar de voorganger zijn. Een kijktip voor 

deze dag: NPO 1 wordt om 20.30 uur The Passion Hemelvaart 

uitgezonden. Dit is een vervolg op The Passion, met Pasen is het verhaal 

van God met ons niet afgelopen.  

 

Zondag 21 mei is het feest in de kerk. Deze zondag zal Anja van der Mijle 

uit Made gedoopt worden. Zij heeft haar verlangen uitgesproken om 

gedoopt te worden en om zo het teken van Gods liefde en bevrijding te 

mogen ontvangen. Een dienst waar we met z’n allen  naar uit mogen 

zien.  

 

Zondag 28 mei is het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de 

Heilige Geest. Ook dat is een feestdag dat we als gemeente mogen vieren. 

 

De komende maanden liggen de (doordeweekse) activiteiten in de kerk 

stil. We nemen even pauze en pakken in september de draad weer op. 

Dat betekent dus ook dat er de komende maanden geen SamenSoepen 

maaltijden zijn. De komende maanden zal de kerk af en toe open zijn 

voor iedereen die even stil wilt zijn of behoefte heeft aan een gesprek.  

 

Een hartelijke groet, 

Griselda Aanen  



 
 

Liturgische gewaad 
 

Al lange tijd denk ik erover om een liturgische gewaad met verschillende 

stola’s of sjaals te kopen. Door dat aan te hebben tijdens het voorgaan 

in de eredienst, geef je te kennen dat je er niet namens jezelf staat, maar 

namens God. Je staat in zijn dienst. Door het aantrekken van een toga 

of liturgisch gewaad stap je in de ‘rol’ die je hebt in het voorgaan. Sinds 

afgelopen maand ben ik in het bezit van een liturgisch gewaad met 

schapulieren in liturgische kleuren. Deze heb ik gekregen van Ad van 

Kuijck. Als geestelijk verzorger van het Twee Steden ziekenhuis in 

Tilburg had hij de beschikking over verschillende gewaden. Omdat er 

geen vieringen meer zijn in het ziekenhuis, zijn deze niet meer in 

gebruik. Ik heb zijn aanbod om er één uit te komen zoeken, met 

dankbaarheid aangenomen. Vanaf Pinksteren zal ik deze kleding dragen 

tijdens het voorgaan in de erediensten. 

 

Betekenis van de kleuren 

 

Groen het liturgisch kerkjaar is overwegend groen. Deze kleur 

symboliseert groei en hoop, het goede leven, verwachting. Groen wordt 

vooral gebruikt na de kerstperiode (dus vanaf 6 januari) tot 

Aswoensdag, en in de periode tussen Pinksteren en Advent, een 

overwegend feestloze tijd in het kerkelijk jaar. 

 

Paars is de kleur van soberheid, bezinning, inkeer, rouw en boete. Deze 

kleur wordt gebruikt tijdens Advent, omdat dit de tijd is waarin de kerk 

stilstaat bij de komst van Christus. Op de derde zondag van Advent 

wordt vaak een lichtere kleur paars gebruikt, bijna roze. Die 

symboliseert de vreugde omdat Kerst bijna aanbreekt. Tijdens de 

Veertigdagentijd is paars opnieuw de liturgische kleur. 

Paars als kleur van de soberheid is eigenlijk bijzonder, want vroeger was 

paars - purper - zo’n beetje de duurste kleur. Hij kon alleen worden 

gemaakt met pigment uit de klieren van een bepaald soort slakken.  

Paarse stof was daardoor meer waard dan goud. De drager kreeg er 

automatisch een bijzondere status door. Wie het kon betalen - 

koningen, keizers, kerkelijke heersers – had duidelijk aanzien.  

 

  



 
 

Wit is de kleur van reinheid, nieuw leven, bevrijding, licht, feest en 

vernieuwing. Deze kleur is de dominante kleur tussen de verschillende 

feesten en seizoen door: vanaf Kerst tot en met 6 januari en tussen 

Pasen en Pinksteren.  

 

Rood is de kleur van vuur en inspiratie en verwijst naar de heilige Geest. 

Traditioneel wordt deze kleur alleen ingezet tijdens Pinksteren. 

Sommige gemeenten gebruiken de kleur ook bij het bevestigen van 

ambtsdragers in een nieuwe functie. 

 

Uit de Gemeenten  
 

Op zondag 26 maart was er een vesperviering in de kerk van Made. Het 

getal 40 in de Bijbel stond centraal in deze viering. 

 

Zondag 2 april was er opnieuw dienst in Made. Aan het begin werd via 

een filmpje op het tv scherm aandacht gevraagd voor de diaconale 

collecte (Moldavië). Ds. Telgenhof had als thema voor de dienst gekozen 

voor “Vergeving”. Hij sprak onder meer over de Evangeliste Corrie ten 

Boom die wegens haar verzetswerk in het concentratiekamp beland 

was. Zij kon eerst niet vergeven totdat ze aan Jezus aan het kruis dacht 

die wel kon vergeven. 

 

Donderdag 6 april was er een werkochtend op het kerkhof in Oud 

Drimmelen. Een achttal vrijwilligers ging aan de slag met bladruimen, 

onkruid wieden en wat snoeiwerk buiten het kerkhof. Aangezien er 

buien dreigden te komen werd de koffiepauze een half uurtje uitgesteld. 

Dat was maar goed ook want na de koffie bij Ria in Oud Drimmelen 

begon het hard te regenen. 

 

Op Witte Donderdag vierden we in de kerk van Drimmelen in kleine 

kring aan de tafel de gehele dienst met avondmaal. Griselda ging in deze 

dienst voor. Tijdens de viering van het avondmaal gebruikten we nog de 

kleine bekertjes i.p.v. de 2 grote bekers. 

 

Op Goede Vrijdag was er een vesperviering in de kerk van Made waar 

stilgestaan werd bij de Kruisweg. De bij de beelden passende teksten 

werden opgezegd door gemeenteleden. Het was een heel bijzondere 

viering om kerkgangers te betrekken. 

 



 
 

Paaszondag was er dienst in Drimmelen. In deze dienst was er muzikale 

medewerking van zangeres Viorica Dommisse. Ze was op 

donderdagavond in de kerk komen oefenen. Toen vonden we de muziek 

wat aan de zachte kant. Maar op Paasmorgen stelde ik haar voor om de 

muziek via haar telefoon op de soundbar af te spelen. Dit had een goed 

resultaat. Er waren in de dienst, waarin Griselda voorging ook gasten 

aanwezig, Jammer genoeg konden de meeste gasten niet blijven voor de 

koffie na de dienst. 

 

Op zondag 16 april was er in plaats van een kerkdienst een bijeenkomst 

om 11.00 uur in de kerk van Made. Op uitnodiging van de 

liturgiecommissie sprak de heer Anton Braat over oorlog en vrede. 

Daarna was een brunchmaaltijd in De Molshoop. Iedereen liet zich het 

daar goed smaken. 

 

Ds. Gert v.d. Weerd uit Geertruidenberg ging voor in de dienst op 23 

april in de kerk van Drimmelen. Ondanks het matige voorjaarsweer 

waren blijkbaar veel kerkgangers al met camper of boot weg want het 

kerkbezoek viel tegen. 

 

Groet, Louis van Suijlekom 

 

Open kerk voor het dorp 
 

Donderdag 11 mei is de kerk in Made open van 14.00 tot 16.00 uur en 

woensdag 24 mei is de kerk in Drimmelen open van 14.00 tot 16.00 

uur. Je bent van harte welkom! 

 

Begraafplaats Oud -Drimmelen 
 

Op donderdagochtend 25 mei willen we weer een onderhoudsbeurt op 

de begraafplaats houden. Zowel binnen de muren van het kerkhof als 

daar buiten zijn klussen te doen. 

  



 
 

Verjaardagen 75+    
 

Made 
09 mei L. van Dijk 

20 mei C. de Ruijter Spaans 

21 mei E. Mulders Boudewijns 

 

Drimmelen 
07 mei  Hr. H.M. Lankhuizen 

17 mei Hr. G. Havers 

29 mei mw. M.C. v.d. Tol - Kommers 

 

Kerkbalans Drimmelen 2023 
 

Dit voorjaar zijn de brieven over de Kerkbalans in Drimmelen deur aan 
deur verspreid. Dit heeft tot heden het volgende opgebracht. 

 

28 maart € 25,00 

29 maart  € 100,00 

29 maart  € 25,00 

30 maart  € 700,00 

31 maart  € 2500,00 

 

02 april  € 100,00 

03 april € 50,00 

03 april  € 25,00 

03 april  € 10,00 

05 april  € 200,00 

07 april  € 50,00 

07 april  € 30,00 

17 april  € 10,00 

17 april  € 50,00 

19 april  € 50,00 

24 april  € 200,00 

 

Alle gevers hartelijk dank. 

  



 
 

Collecten 
 

Made 

12 maart Kerkvoogdij   € 22,65 

  Kerkvoogdij  € 14,55 

  Diaconie  € 32,40 

 

26 maart Kerkvoogdij   € 24,30 

  Kerkvoogdij  € 25,05 

  Diaconie  € 28,10 

 

02 april Kerkvoogdij   € 29,75 

  Kerkvoogdij  € 25,00 

  Diaconie  € 36,10 

 

Drimmelen 

06 april Kerk in aktie   € 33,50 

  Kerk    € 30,50 

 

09 april Kerk in aktie   € 53,90 

  Kerk    € 55,10 

  Restauratiefonds  € 30,70 

 

23 april Kerk in aktie   € 26,50 

  Kerk    € 28,00 

  Onderhoud kerkhof  € 14,55 

  



 
 

Diaconieën (Made en Drimmelen) 
 

In maart werd gecollecteerd voor de Stichting Mercy Ships.  

In maart collecteerde de diaconie voor de Stichting Mercy Ships. Beide 

diaconieën legden een bedrag bij de opbrengst van de collecten en zo 

kon het mooie bedrag van € 774,40 naar deze stichting  worden 

overgemaakt.  

 

In mei wordt gecollecteerd voor de Stichting Leergeld  

De armoede neemt komend jaar weer behoorlijk toe verwacht het CPB. 

In 2023 groeit 6,1% van de kinderen in Nederland op in armoede en 

verwacht wordt dat dat percentage in 2024 zal oplopen tot 7,1%. De 

afgelopen jaren nam armoede juist wat af, maar door beëindiging van 

een aantal maatregelen verwacht het CPB de komende tijd een stijging.  

 

Voor een eenpersoonshuishouden ligt de armoedegrens dit jaar op 

1.508 euro per maand, in 2024 op 1.573 euro. Armoede houdt in dat je 

nauwelijks genoeg geld om te kunnen eten, drinken, wonen en leven. 

Een sportlidmaatschap voor een kind is dan heel lastig; om nog maar te 

zwijgen over een korte vakantie.  

 

Stichting Leergeld West-Brabant Oost blijft kinderen ook de komende 

jaren ondersteunen zodat zij kunnen blijven meedoen in de 

maatschappij. Ondersteuning bij aanschaf van onderwijsmiddelen, bij 

uitoefenen van sport en deelname aan cultuur draagt in belangrijke 

mate bij aan het vergroten van welzijn en toekomstkansen voor 

kinderen. 

 

Aktie Vakantietas  
 

In een kerkenraadsvergadering is besloten dat Made en Drimmelen dit 

jaar elk een bedrag van € 250 zullen bijdragen aan deze actie. Alle 

protestantse gemeenten in Drimmelen doen mee en de praktische 

uitwerking wordt verzorgd door Terheijden en Lage Zwaluwe.  

 

Het begon klein in 2021; van Stichting Leergeld (Drimmelen), 

Vluchtelingenwerk Drimmelen en van Voedselbank Drimmelen kregen 

we ongeveer 90 namen van kinderen die komen uit kwetsbare gezinnen 

met een smalle beurs.  



 
 

Het benodigde geld kwam niet alleen van diaconieën, maar iedereen 

kon/kan een tas sponsoren. In gesponsorde tassen stopten we een 

leuke kaart met een vakantiewens en de voornaam van de sponsor. 

 

We zijn nu twee jaar verder. In 2022 deelden we ruim 120 tassen uit, 

voor 2023 hebben we 160 kinderen op onze lijst en dat aantal zal nog 

wat oplopen. De meeste kinderen worden bij ons aangemeld door 

Stichting Leergeld (125), deze kinderen wonen verspreid over alle kernen 

binnen de gemeente Drimmelen met uitzondering van het dorp 

Drimmelen. Ook via Vluchtelingenwerk en Surplus komen namen op 

onze lijsten. 

 

Inmiddels zijn de tassen, die we via Kerk-in-Actie bestelden, ontvangen 

en verdeeld over Lage Zwaluwe, Terheijden-Wagenberg, Made en Hooge 

Zwaluwe. Met een paar mensen (jong en ouder) zoeken we geschikte 

kadootjes, zowel nieuw als gebruikt, voor kinderen van verschillende 

leeftijden waarmee we straks de tassen kunnen vullen: een bal, 

stoepkrijt, springtouwen, bellenblazers, spelletjes voor buiten en voor 

binnen, puzzels en knuffels, knutseldingen, autootjes, een pop, een 

boek….. 

 

 

Doet u ook persoonlijk mee? 
Het leuke van deze actie is dat u mee kunt doen: U die dit leest, u die 

ooit zelf kind was, u die verbonden bent aan een van onze kerken… 

Voor € 12 kunt u een tas sponsoren en een kind een fijne 

zomervakantie bezorgen, bij regen en bij zonneschijn. 

 

Eén van ons maakt een leuke kaart met een vakantiewens en in ruil 

voor uw bijdrage zetten we uw (voor)naam op de kaart. De 

ontvang(st)er van de tas met uw kaart heeft dan speelgoed om de 

zomervakantie mee door te komen en weet dat u haar of hem dat van 

harte gunt. 

 

Wilt u meedoen? Maak dan € 12 of een veelvoud van dat bedrag over 

naar de diaconie van Drimmelen (NL65RABO0373.7368.78) onder 

vermelding van vakantietas en uw voornaam. De diaconie zorgt dat uw 

bijdrage bij de organisatie komt. 

 

  



 
 

Bijbel- leesrooster mei 2023  
 

  

ma 1 Nehemia 9:9-17 Een God van vergeving 

di 2 Nehemia 9:18-28 Uitlevering en redding 

wo 3 Nehemia 9:29-37 Gods geduld 

do 4 Nehemia 10:1-34 Een nieuw verbintenis (1) 

vr 5 Nehemia 10:35-40 Een nieuw verbintenis (2) 

za 6 Psalm 149 Glorie voor Gods getrouwen 

zo 7 Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde 

ma 8 Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken 

di 9 Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op 

wo 10 Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat 

do 11 Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen 

vr 12 Psalm 26 Zonder dwalen 

za 13 Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen 

zo 14 Jakobus 1:19-27 Kom in actie 

ma 15 Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint 

di 16 Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe 

wo 17 Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen een thuis 

do 18 Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken 

vr 19 Jakobus 3:1-12 Tem je tong 

za 20 Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven 

zo 21 Psalm 39 Zie mijn verdriet 

ma 22 Jakobus 4:1-10 Nader tot God 

di 23 Jakobus 4:11-17 Als de Heer het wil 

wo 24 Jakobus 5:1-6 Rampspoed voor rijken 

do 25 Jakobus 5:7-12 Geduldig lijden 

vr 26 Jakobus 5:13-20 Krachtig gebed 

za 27 Psalm 119:1-8 De rechte weg gaan 

zo 28 Psalm 119:9-16 Echte vreugde 

ma 29 Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt 

di 30 Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest 

wo 31 Spreuken 23:22-35 Waarheid, inzicht en wijsheid 



 
 

Algemeen 
 
Kerkelijk werker Made en Drimmelen. 

mw. G. Q. Aanen - de Vries 

A39, 2975 BB Ottoland 

tel. 06 36 28 44 91 

e-mail. griselda.aanen@planet.nl 

 

Scriba, Made 

dhr. D. Heil Szn  

Spechtstraat 14, 4921 TP Made  

tel. 0162 -  68 69 23   

e-mail. dhei@hotmail.com 

 

Scriba, Drimmelen 

dhr. L.A. van Suijlekom 

Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen 

tel. 06 15 30 32 16 

email. pkdrimmelen@hotmail.com 

 

Bankgegevens, Made  

Kerkvoogdij    

NL40 INGB 0001 0998 62   

NL49 ABNA 0478 0421 59 

Diaconie 

NL13 RABO 0132 5213 18 

 

Bankgegevens, Drimmelen  

Kerkvoogdij 

NL59 RABO 0373 7073 04 

NL98 INGB 0001 0706 88 

Diaconie   

NL65 RABO 0373 7368 78  

 

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.  

dhr. D. Heil Dzn  

Lignestraat 21, 4921 ET Made 

tel. 06 12 39 85 07 

e-mail. dirkheil@hotmail.com 

 
Website 

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl 

http://www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl/

